
Kerkbrief 29 december 2024  Kerk Okkenbroek  

Zondag na Kerst   
 
OM TE BEGINNEN  
 
Orgelspel   
 
Welkom  
Aansteken van de tafelkaarsen  
(staande) Zingen openingslied 496; 1 en 2 ‘Een ster ging op uit 
Israël’ 
 
Bemoediging  
Gebed van toenadering  
Zingen vervolg openingslied 496; 3 ‘Gij morgenster en mensenzoon’ 
Groet (hierna zitten)   
 
Kyriegebed, waarbij elke intentie uitmondt in zingen lied 476 – 
laatste regel ‘Kyrieleis’ 
Zingen lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’ 
 
RONDOM HET WOORD   
 
Gebed om opening 
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 60: 1 - 6 
Zingen Psalm 72; 5 en 6 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ 
 
Evangelielezing: Matteüs 2: 1 - 12 
Zingen lied 476; 4 ‘Wijzen uit het oosten’ 
 
Woorden bij het WOORD: ‘Zie je de kerk? ster!’  
Zingen lied 521 ‘Hij komt niet uit de grote stad’  

 
DELEN EN BIDDEN 
 
Diaconale mededelingen – Collecte 
 



  

1. Kerk en diaconie 
2. Artsen zonder grenzen 

 

Dankgebed  
Voorbeden  
Stil gebed  
Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
Zingen (staande) slotlied 473 ‘Er is een roos ontloken’ 
Zegen, beantwoord met zingen Amen (3x) 
 
Orgelspel 

   _______________ 
 

Na afloop is er koffie/ thee. Welkom! 
 
 
Bloemengroet:                
Hannie Stoevenbeld 
 
 
Aan de dienst werkten mee 
 

Voorganger Ds. Gert Wijnstok  
Organist Franske Veltkamp 

Ouderling van dienst Janneke van Schooten 

Kerkrentmeester Henk Hogeweg 

Diaken van dienst Gerard Fransen 

Lector Thea Meijerink 

PowerPoint/ camera/ geluid Theo Overduin 

Koster Hans Welgraven 

 
 
 


